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Werk genoeg deze maanden...

Dankzij het mooie weer hebben we dit najaar flink
door kunnen werken en weer een heleboel goede
daden in onze perken verricht. Er wordt gezaagd, er
wordt gevist naar bladeren en er wordt volop
gesnoeid. Het hele grote snoeiwerk kunnen en
mogen we niet zelf doen, maar alles wat lager en
kleiner is dan op de foto pakken Gerrie en Hay zelf
aan.

Natuurlijk wordt er nu ook veel verplant, gescheurd,
(al) gezaaid en gefatsoeneerd.

En tussen al dat werk door kijken we natuurlijk naar
al dat schoons om ons heen.

Snapt u nou dat er mensen zijn die de mooie bloem van
een Hydrangea (hortensia ) al in oktober afknippen?
Wij niet.

De meeste vrijwilligers komen op ’t fietske

Dus staan er elke dinsdag- en vrijdagmorgen een hele
verzameling fietsen bij wat wij de ‘opstal’ noemen. De opstal,
dat is de hoek waar ons tuingereedschap ligt, waar de
kruiwagens staan en waar ook de composthopen zijn. Eigenlijk
niet het fraaiste deel van de tuin en daarom ook wat
afgeschermd, maar beslist niet verboden voor bezoekers
(krijgen ze meteen een indruk van het vele werk dat wij
verrichten).




Ons archief

Het archief van onze tuin is niet
helemaal compleet. Er zijn jaren
bij die goed gedocumenteerd zijn,
maar zeker van de begintijd
ontbreekt informatie. Misschien
ook wel verklaarbaar, want toen
was de tuin immers een
onderdeel van de kloosters en
eigenlijk gewoon een tuin voor
praktijkonderwijs. Pater Jochum
heeft in 1972 de Jochumhof
geopend. Véor die tijd droeg de
tuin zijn naam nog niet.

Op deze foto leidt onze
naamgever bezoekers rond. Als u
weet wie er bij pater Jochum op de foto staan, zouden wij dat wel willen weten. En misschien zijn
er nog mensen in Steyl die wat oude foto’s of andere info hebben.... Wij houden ons aanbevolen.

Winterpracht

Op dit moment bloeien er behoorlijk wat
heesters in de tuin. Op dit moment is de
bloeiende Fatsia japonica (vingerplant) op
zijn mooist. Dit exemplaar hebben we
zo'n 6 jaar geleden als vervanging van
een door rupsen opgegeten Buxus
geplant. Nu is het een echte blikvanger bij
onze hoofdingang. Als je bij die ingang
links van je kijkt, kunt je meteen ook
genieten van de Viburnum bodnantense
‘Dawn’(sneeuwbal).

Wij wensen al onze vrienden en relaties een paar mooie kerstdagen toe en natuurlijk ook al
het goeds voor 2026

Ter info: tijdens de kerstdagen en oud- en nieuwjaarsdag zijn we gesloten (onze planten houden
niet van vuurwerk).

Veerweg 1b 5935 BK Steyl

mail tuin: jochumhof@gmail.com / website: www.jochumhof.com
mail horeca: info@jochumhof.nl

redactie nieuwsbrief: Ted van Meijel /

Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Laat het dan even weten: jochumhof@gmail.com Jo chumhof



