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Rood, geel…en nog heel veel groen! 

Ook nu kleurt de tuin prachtig. De Acers en de 
Liquidambar zijn op hun mooist en over een dag of 
tien (?) kun je weer over het gouden Gingko-tapijt 
lopen bij het Grand Café. Vorige week hebben Leo 
en Hay alle kuipplanten in ‘winterstalling’ gezet, 
uiteraard onder toeziend oog van ons ‘hoofd 
kuipplanten’ Jaqueline. De kas staat weer vol! 
 

Het oude kassahuisje….wie kent het nog? 

Lang geleden hadden we een écht 
kassahuisje met een echte 
kassamedewerker die het kwartje entreegeld 
inde. Er was toen nog geen ingang 
tegenover het Missiemuseum. De 
bezoekersaantallen werden nauwkeurig 
bijgehouden. We hebben in ons archief nog 
bezoekers-statussen van die tijd.  
Omdat de hoofdingang bij het horeca-terras 
is afgesloten vanwege de werkzaamheden met betrekking tot de dijkverzwaring, hebben 
we nu een tijdelijke ingang bij dit oude, vervallen kassahuisje. De ingang tegenover het 
Missiemuseum is gewoon open, aan die kant van de tuin is niets te zien of te merken van 
de gigantische operatie die aan de Maashoek wordt uitgevoerd. 

Verhuizing van de vleeseters 

Op 29 september kwam vleeseter-deskundige Laurens Eggen naar de Jochumhof om 
samen met Marian en Arthur het vleeseters-bed te evacueren. Deze 3 deskundigen 
hadden het klusje in een paar uur geklaard. De bijzondere en zeldzame exemplaren 
hebben nu een tijdelijk onderkomen in plastic bakken (met turf) en zijn te bewonderen 
naast de lange zijde van de kas bij de verkoopbakken. In het voorjaar, als de Maaswerken 
in dat gedeelte klaar zijn, krijgen ze een nieuw fris opgemaakt bed (op dezelfde plaats, 
maar 70 cm, hoger). 



Clerodendrum 

De plant heeft een bijzondere én mooie bloem. Een heel 
gemakkelijke vaste plant, maar je ziet hem niet zo vaak: de 
pindakaasplant. Hij is ruim een meter hoog en heeft prachtige 
catalpa-achtige bladeren, die naar pindakaas ruiken als je ze 
kneust. Oorspronkelijk komt de heester uit de Himalaya. Bij 
ons overleeft hij elke winter, zelfs zó goed, dat we hem een 
beetje moeten intomen, anders hebben we over een paar jaar 
een perk vol met deze plant. Op de Open dag verkopen we 
vaak wat stekken. 

En maar sjouwen! 

Gelukkig hebben we dit jaar een cementmolen tot onze 
beschikking, want het is echt een beulswerk: ‘onze jongens’  
van de kas zijn weer volop bezig met fase 2 van de verbetering 
van het hoge cactusbed. 
Terwijl Martin metselt, spelen Jac en Eric de rol van opperman. 
Twee dagen per week werken ze er aan. Ze hopen over twee 
maanden klaar te zijn.  
En onze Nol zorgt in deze periode in zijn eentje voor de 
cactusverkoop, verzorging en opkweek. 

Ook in Duitsland bekend! 

De schoonheid van de tuin is bij onze oosterburen langzamerhand ook opgevallen. Stond 
er afgelopen jaar in ‘Gartentraume’ een mooi artikel over de sneeuwklokjes, in het 
oktobernummer van het blad ‘Lust auf Natur’ staat een mooi artikel (6 pagina’s) over de 
Jochumhof (met het accent op de vrijwilligers). 

In het decembernummer van het blad “ Buitenleven” komt een mooi artikel over de 
winterbloeiers in de Jochumhof. 
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